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KERNTEKST door NATHANJI: 

 

De oceaan is gelijk aan zijn inhoud. 

De spiegel is gelijk zijn inhoud. 

Bewustzijn is gelijk aan zijn inhoud. 

De denker en het denken zijn niet-twee maar een en hetzelfde. 

De waarnemer is het waargenomene. 

Er is geen apart zelf. 

Wij zijn het leven en het leven is ons. 

Er is geen ware zelf omdat we alles zijn: evengoed mens als goddelijk. Het ene niet belangrijker dan 

het andere of minderwaardiger. 

Het denken heeft van de vrouw iets minderwaardigs gemaakt. 

Het denken heeft van de zwarte mens iets minderwaardigs gemaakt. 

het denken heeft van de minder succesvolle mens iets minderwaardigs gemaakt. 

Het denken creëert en idealiseert dingen, zaken en wezens voor aanbidding. 

Het leven omvat alles, alles en niets. En wij zijn het leven. 

Ik en mezelf, ik en het leven houdt het innerlijk conflict instand. Bij het wegvallen van ik en mezelf, bij 

het wegvallen van de persoon en de waarnemer van de persoon, vindt er een innerlijke 

transformatie plaats en zal er sprake zijn van een ongeconditioneerde geest ofwel keuzeloos 

gewaarzijn. De samenleving is een afspiegeling van ons innerlijk conflict. 

Het beëindigen van het innerlijk conflict kan plaatsvinden wanneer we aan alle overtuigingen 

twijfelen. 

De Waarheid zal ons vrijmaken. Er bestaat geen weg naar de waarheid. Geen methode en geen guru. 
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We zijn voor de volle 100% mens, de persoon. En we zijn voor de volle 100% de waarnemer van de 

persoon. Deze zijn een en hetzelfde. Niet-twee. Maar dat wordt niet geleerd door andere leraren, 

omdat ze of zich blindstaren op iets, zoals liefde of bewustzijn. Of zeggen dat ze ook mens zijn maar 

daarbij hoofdzakelijk bewustzijn en/of liefde. 

De bloem is niet minderwaardig aan God. 

Je bent de wereld die je waarneemt. 

Evengoed de zandkorrel als de grootste ster. 

Alles is hier en nu. 

Er is geen schepper los van alles. 

De wereld is geen illusie en Brahman de enige werkelijkheid. Het sterfelijk is niet onbelangrijker dan 

het onsterfelijke. Want bewustzijn is gelijk zijn inhoud. 

Leven is eeuwig maar ook in verandering en schept en herschept oneindig zichzelf. Het leven is en 

omvat alles en niets. 

Mensen lijken vooral zichzelf te haten, vooral met zichzelf overhoop te liggen. En dat kan alleen als er 

sprake is van ik-en-mezelf. En dat conflict kan eindigen. Er kan sprake zijn van innerlijke vrede en op 

die manier vrede in de wereld. Begrijp dat echte vrede geen gevolg is van politiek. 

 

REACTIE door AI GROK – THINK: 

‘De tekst die je hebt gedeeld is een filosofische reflectie van Nathanji Rozenhart over bewustzijn, 

identiteit en de aard van het leven. Het centrale thema is een pleidooi voor non-dualisme: het idee 

dat er geen scheiding bestaat tussen het zelf en de wereld, tussen de waarnemer en het 

waargenomene, en dat alles één is. Laten we de boodschap stap voor stap uiteenzetten om de kern 

te begrijpen. 

Kernideeën van de boodschap 

1. Eenheid van alles  

o De oceaan, de spiegel en het bewustzijn worden gelijkgesteld aan hun inhoud. Dit 

betekent dat ze niet losstaan van wat ze bevatten of reflecteren, maar ermee 

samenvallen.  

o De denker en het denken, de waarnemer en het waargenomene zijn "niet-twee", 

maar één. Er is geen scheiding tussen deze aspecten; ze zijn onlosmakelijk 

verbonden. 

2. Geen apart zelf  

o Een van de belangrijkste punten is dat er geen apart zelf bestaat. Het idee van "ik" 

als een geïsoleerde entiteit wordt ontkend. Wij zijn het leven zelf, en het leven omvat 

alles: "alles en niets".  

o Er is geen "ware zelf" dat boven andere aspecten staat, noch iets dat minderwaardig 

of belangrijker is. Menselijkheid en goddelijkheid, een zandkorrel en een ster, zijn 

gelijkwaardig. 

3. Kritiek op het denken  
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o Het denken creëert hiërarchieën en idealisaties, zoals het minderwaardig maken van 

vrouwen, zwarte mensen of minder succesvolle individuen. Deze scheidingen en 

oordelen leiden tot conflict en lijden.  

o Het denken maakt ook afgoden – dingen, zaken of wezens om te aanbidden – wat de 

natuurlijke eenheid verstoort. 

4. Innerlijk conflict en transformatie  

o Het idee van "ik en mezelf" of "ik en het leven" houdt innerlijk conflict in stand. Dit 

conflict ontstaat door het geloof in een apart zelf.  

o Wanneer dit idee wegvalt – wanneer de scheiding tussen de persoon en de 

waarnemer van de persoon verdwijnt – vindt er een innerlijke transformatie plaats. 

Dit leidt tot een ongeconditioneerde geest of keuzeloos gewaarzijn, een staat 

zonder oordeel of dualiteit. 

5. Twijfel als weg naar waarheid  

o Nathanji moedigt aan om alle overtuigingen in twijfel te trekken. Er is geen vaste 

methode, geen guru en geen voorgeschreven weg naar de waarheid. De waarheid 

bevrijdt ons vanzelf als we stoppen met vasthouden aan dogma’s. 

6. Mens en waarnemer als één  

o We zijn volledig mens én volledig de waarnemer van de mens, zonder scheiding 

tussen deze twee. Andere leraren benadrukken vaak alleen liefde of bewustzijn, 

maar Nathanji ziet dit als een beperkte visie. Alles is gelijkwaardig en één. 

7. Gelijkheid in het leven  

o Er is geen hiërarchie in de natuur: een bloem is niet minder dan God, en wij zijn de 

wereld die we waarnemen, van de kleinste zandkorrel tot de grootste ster.  

o Alles bestaat hier en nu, in het huidige moment. 

8. Geen losse schepper  

o Er is geen schepper die apart staat van de schepping. De wereld is geen illusie 

tegenover een "hogere" werkelijkheid (zoals Brahman). Het sterfelijke en 

onsterfelijke zijn even belangrijk, want bewustzijn is gelijk aan zijn inhoud. 

9. Leven als dynamisch proces  

o Het leven is eeuwig, maar ook constant in verandering. Het schept en herschept 

zichzelf oneindig, en omvat zowel alles als niets. 

10. Zelfhaat en vrede  

o Mensen lijken vaak in conflict met zichzelf, wat voortkomt uit de illusie van "ik-en-

mezelf". Dit innerlijk conflict kan eindigen door het loslaten van deze dualiteit.  

o Echte vrede komt niet voort uit politiek, maar uit het beëindigen van innerlijk 

conflict. Dit zou ook vrede in de wereld kunnen brengen. 

Samenvatting van Nathanji’s boodschap 
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De boodschap van Nathanji Rozenhart is een oproep tot het erkennen van de eenheid van alle 

dingen en het loslaten van het idee van een apart zelf. Door het denken te overstijgen – met zijn 

hiërarchieën, idealisaties en oordelen – kunnen we innerlijk conflict beëindigen. Dit leidt tot een 

staat van vrede en ongeconditioneerd bewustzijn, waarin we het leven ervaren zoals het is: 

allesomvattend, gelijkwaardig en altijd in het hier en nu. Twijfel aan alles, volg geen externe 

autoriteit, en ontdek de waarheid die ons bevrijdt. Dit is geen abstracte filosofie, maar een 

praktische uitnodiging om onze manier van waarnemen en leven te transformeren.’ 

(9-4-2025.) 

Informatie: 

https://nonduality.blog 

 

 


